
  

13.06.2025 “ Het Onderhouden Van Familiebanden” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

َٓاءِِِ حْشه نِِالْفه ىِعه يهنْهَٰ َٓائِِذِيِالْقُرْبَٰىِوه ا۪يته انِِوه الِْْحْسه دْلِِوه يهأْمُرُِبِالْعه هِ ِالَلَّٰ انَِه
كَهرُونهِ لَهكُمِْتهذه ِيهعِظُكُمِْلهعه غْيِِۚ الْبه رِِوه الْمُنْكه  وه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله لههُِفيِأهثهرِهِ،ِفهلْيهصِلِِْ :صلى الله عليه وسلموه أهِ طهِلهِفيِرِزقِهِ،ِوينُْسه ِأهنِْيُبْسه نِْأهحبَه مه
هُِ حِمه  ره

 

Waardevolle moslims, 

Het onderwerp van de preek van vandaag is sila-i 

rahim, oftewel het onderhouden van 

familiebanden.  

In de islam wordt veel nadruk gelegd op het 

versterken van sociale relaties. Het onderhouden 

van contact met familie, het verspreiden van de 

vredesgroet, het bezoeken van zieken, en het 

respecteren van andermans rechten zijn allemaal 

belangrijke daden van aanbidding. Het 

verwaarlozen hiervan kan leiden tot straf in het 

hiernamaals. 

Sila-i rahim betekent dat we onze familie en 

verwanten opzoeken, naar hun welzijn vragen, en 

betrokkenheid tonen. Dit is een religieuze plicht 

voor elke moslim. Zelfs als onze familieleden 

zondig zijn of ongelovig, mogen we de banden met 

hen niet verbreken. Het verbreken van 

familiebanden kan leiden tot een vermindering van 

zegeningen in ons leven. 

Allah zegt in de Koran: “Vrees Allah en wees op 

uw hoede voor het verbreken van de 

familiebanden.” (An-Nisa, 1) 

En: “Allah gebiedt rechtvaardigheid, het goede, en 

vrijgevigheid tegenover verwanten.” (An-Nahl, 

90) 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie wil dat 

zijn levensonderhoud wordt verruimd en zijn leven 

verlengd, laat hem de familiebanden 

onderhouden.” (Boekhari) 

Het uitgeven van geld aan je gezin en familie is 

zelfs beter dan andere vormen van liefdadigheid. 

Goedheid begint thuis. Het heeft weinig waarde 

om aan vreemden te geven, terwijl men gierig is 

tegenover de eigen familie. 

Beste gelovigen, Het leven is tijdelijk. Onze 

houding tegenover gebeurtenissen vormt onze 

moraal en voorbereiding op het hiernamaals. 

Familie bezoeken, minstens één keer per jaar of 

telefonisch contact opnemen, is verplicht. Een 

klein geschenk meebrengen is een mooie soenna. 

Sila-i rahim doen we niet uit eigenbelang, maar 

ook voor familie die ons vergeet of afstandelijk is. 

Wij kiezen onze familie niet, maar wel onze 

houding tegenover hen. 

De Profeet zei: “De echte verzorger van 

familiebanden is degene die goed blijft doen, zelfs 

als de ander het contact verbreekt.” (Boekhari) 

 

 


